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Is it for free? 
In een kantine van een schip stalde ik op een tafel mijn 
evangelisatiemateriaal uit. Lachende en nieuwsgierige 
zeelui stonden al snel bij mij. Een zeeman vroeg: ‘Is it for 
free? Is het gratis?’ Ik knikte en zei: ‘Het is allemaal gratis en 
jullie hebben er zoals alle andere gelovigen over de hele 
wereld niets voor hoeven te doen. Maar de prijs die 
hiervoor betaald is, was wel erg hoog! Jezus Christus heeft 
met zijn bloed voor ons betaald!’ Wanneer ik dit vertel zie 
je altijd hoe de Christenen onder de zeelui instemmend  
knikken en hun andere collega’s luisteren naar wat er 
gezegd wordt. Zo wordt er met de knuffels, Bijbels, gebreide 
sokken en mutsen tijdens de scheepsbezoeken een deur geopend om het evangelie te zaaien van 
genade, oneindig groot. Deze Filipijnse zeemannen waren dankbaar voor mijn bezoek. En ik was 
dankbaar dat ik iets van het Leven dat ik in Jezus gevonden heb aan hen mocht laten zien. 
 

Merry Christmas! 
In de maand december kon ik met jullie hulp kerstpakketten uitdelen 
aan Indonesische, Indische, Oekraïense, Russische, Filipijnse en 
Chinese zeelui. In woord en daad kon ik aan deze mannen laten zien 
dat God ook naar hen omziet.  
Meestal vraag ik aan de zeelui bij het uitdelen van de kerstpakketten: 
‘Do you know the reason for the season? Weet je waarom wij kerst 
vieren?’ En dan vertellen de zeemannen over de geboorte van Jezus. 
Waarop ik hun de vraag stel of zij ook de Heere Jezus persoonlijk 
kennen als hun Heer en Heiland. Dit zijn gezegende momenten.  
Hierbij zien jullie 
een aantal foto’s van 
de scheepsbezoeken 
die ik met kerst heb 

kunnen doen.  
Op één van de foto’s staan diaken Sjaak en John die 
de kerstpakketten die ze in hun gemeente hadden 
laten maken voor de zeelui, hebben uitgedeeld. Het 
is altijd een indrukwekkend en dankbaar moment als 
de zeevarenden na ontvangst van hun kerstpakket 
één voor één je een hand geven en zeggen ‘Merry 
Christmas and God bless you!’    



David en soul food! 
Op een schip in Gent raakte ik met zeeman in opleiding David in 
gesprek. Dit was zijn eerste reis ver van huis. Hij vertelde mij dat hij het 
best spannend vond.  
David mist zijn familie, maar hij weet waarvoor hij dit doet. Hij hoopt 
dat zij het later met zijn inkomen beter zullen hebben. Hij is dankbaar 
voor de opleiding tot zeeman en weet dat zijn familie er offers voor 
heeft gebracht.  
Hij is christen en vraagt of ik voor hem wil bidden. Na mijn gebed 
bedankt hij mij en ik geef hem nog wat christelijke boeken mee, 
geestelijk voedsel – soul food om te lezen -  voor onderweg. Zo komt de 
Heer David tegemoet in een broeder, zo ver van huis. Deze door God 

gegeven ontmoeting doet ons allebei goed. Wij danken beiden de Heere Jezus voor Zijn genade en 
liefde. In Zijn kracht alleen overwinnen wij! 
 
Wilt u danken voor … 

• de vele gezegende ontmoetingen die ik in de afgelopen maanden heb gehad; 

• de vele Bijbels, mutsen, colsjaals, knuffeldieren en kerstpakketten die ik door jullie hulp heb 
kunnen uitdelen. 

 
Wilt u bidden … 

• voor cadet David dat hij bemoedigd mocht worden door mijn scheepsbezoek. Gods liefde en 
zorg gaat ook naar hem uit, ook al is hij ver van huis;  

• dat door het zaaien van Gods Woord en het uitdelen van de kerstpakketten vele harten geraakt 
mogen worden, zodat zeevarenden zich bekeren en hun leven aan Jezus geven; 

• dat christenen onder de zeelui moed krijgen om Christus bekend te maken onder hun collega’s. 
 
Tot slot  
Opnieuw wil ik jullie, ook namens de zeevarenden, 
hartelijk bedanken voor jullie gebeden en alle 
praktische hulp. Het wordt door hen en mij zeer 
gewaardeerd! 
 
Van harte Gods zegen toegewenst voor 2026! 
Alexander 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken 
op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting 
Levend Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s 
Christian Friend Society (SCFS). 


